
Een zomers concert vlak voor de zomervakantie  
Op 2 juli gaven we, als voorbereiding op het Balkonfestival 2023, met IntervOcaal een zomers 
concert op een groot grasveld tussen twee flats aan de Lintveldebrink in de Wesselerbrink. Behalve 
wij verleenden onze vaste groep muzikanten, trio Gilet, enkele voor ons bekende dirigenten en het 
kinderkoor van Valery vandaag hun medewerking. Samen met het behoorlijk uitgebreide publiek dat 
vanuit de flats was komen kijken en luisteren, was het dus gezellig druk op het grasveld.  
 
Voor iedereen waren er vooraf volop hapjes en drankjes verzorgd, vooral de uitgebreide hoeveelheid 
water met verschillende smaakjes was met het warme weer van vandaag zeer welkom. 
 
Eerste bijdrage door IntervOcaal 
Nadat we op een ontspannen manier kennis met elkaar hadden gemaakt, gaf IntervOcaal het eerste 
optreden van de dag. We zongen om te beginnen ons lijflied ‘Blij in Enschede’, waarna we vervolgens 
iedereen de vrede wensten met ‘Peace Chant’. Gelukkig bemerkte ik gelijk het enthousiasme van het 
publiek. Andere nummers die we zongen waren bijvoorbeeld ‘Chegenas’. ‘We all stand together’ en 
het Oekraïense ‘Kotyku Siren’kyy’. 
Rosario zong “gracias a la vida,”,  begeleid door Bert van der Veen op accordeon.  
 
Oud-Wesseltjes 
Na afloop van ons optreden vertelde Diet wat we vandaag verder gingen doen.  
Het kinder koor van Valery zong samen met Diet het liedje waarmee het toenmalige kinderkoor De 
Wesseltjes   vroeger hun optredens begonnen.   Ook was Diet op zoek naar verhalen uit de wijk, 
mensen die deze hadden waren uitgenodigd ze te vertellen. En ook met andere ideeën voor het koor 
was iedereen welkom.  
 
Nog enkele liederen en een balkonscene  
Na de ‘pauze’ zongen o.a. Diet en Melvin nog enkele nummers waaronder ‘Fog elna Kel’ en ‘Mama na 
Skribi Krosi’, waarna het tijd was voor een echter balkonscene van Raoul en Galilea. Raoul was 
smoorverliefd op Galilea en hij vroeg iedereen advies hoe hij haar voor zich kon winnen. Galilea had 
ondertussen een goede plek ingenomen op het balkon van de derde verdieping van een van de flats. 
Het was mooi om te zien en horen hoe het publiek en dan speciaal de kinderen de volledige 
versierpoging samen met Raoul, Diet en het kinderkoor ondernam. Uiteindelijk kwam Galilea uit de 
flat naar beneden en kusten Raoul en Galilea elkaar.  
 
Het was een mooi optreden dat veel goeds belooft voor het Balkonfestival van volgend jaar!  


